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Petra Busio  Zandheuvel 59 4901HV Oosterhout NBr
Automatisch Schrijven & Ontmoeting met je gids.
Ziele doelen uitwerken en met entiteiten communiceren.


Korte workshop 3 uur.	2020	


















Wat zijn Gidsen? Iedereen heeft een geboorte gids, die begeleidt jou om jou zielendoel te bereiken. Soms heb je meerdere gidsen en/of helpers. Je geboorte gids helpt jou met het schrijven. Hoe meer je contact maakt, des te sterker wordt het contact met je andere begeleiders en helpers. Je gids staan voor de liefde het is een fijn liefdevol gevoel als je met je gids contact maakt.
Wat is een Channel?Channel is het Engelse woord voor kanaal. Het is communiceren met Geestelijke personen. Het is een van de meest interessante verschijnselen van de paranormale wereld.
De Geschiedenis. Channelen is een mystieke ervaring. een verschijnsel. Al zolang de mensheid oud is. Waarzeggers, sjamanen, profeten en ingewijden hielden zich er al mee bezig. Zoals Jezus,Mozes en Nostradamus en Jozef Rulof. Het gebeurde in alle tijden en culturen. 
Workshop. De workshop gaat in drie delen, De theorie, Meditatie, het schrijven. Er zal vooral Liefde, eerlijkheid en acceptatie centraal staan.
De geestenwereld. Ze hebben geen stoffelijk lichaam, en zijn heel snel van begrip, hebben paranormale vermogens aan de andere zijde. Ook als ze dat daarvoor niet hadden. Ze kunnen dus alle paranormale verschijnselen tot stand laten komen.
Energie. Energie is overal en de geestenwereld is overal,alles is energie . Dus met alles valt te communiceren. Dus ook met dieren,planten,voorwerpen,plaatsen,bomen, entiteiten Automatisch schrift gebeurt meestal als je naar een persoon toe schrijdt via de ziel.
De voordelen van schrijven? 
Je voelt dat je deel uit maakt van de universele Liefde.
Door onze gidsen zullen we onszelf beter leren kennen.
Je ziele doelen leren ontdekken en er in gesteund worden.
De scheiding tussen de entiteiten en de mens wordt opgeheven.
Psychische problemen komen in een ander daglicht te staan.
De gezondheid en je inzicht daarop, begeleiden met healing.
Geschikt om te schrijven?
Leren de geestenwereld te begrijpen.
Goede motivatie
Voldoende tijd ervoor vrijmaken.
Geen te grote problemen hebben.
In liefde willen werken
In eerlijkheid werken,zuiverheid.
Je lichaam moet al aardig goed stromen en in de levenslijn staan.

Het eerste contact.
Je gids mag eerst leren hoe jij schrijft, het zal eerst heel eenvoudig beginnen. De tijd ervoor nemen en laat vooral de liefde de basis zijn van het contact. In het begin zal het vreemd lijken en het zal zelfs lijken dat je het zelf doet. Maar als je vragen stelt die jij zelf eigenlijk niet weet dat zal je er vertrouwen in krijgen. Het gaat niet in het eerste om het weten maar om de liefde die je mag voelen als je schrijft.
Lieve ……..   wil je alstublieft met mij schrijven   (datum). 
Dat zal je eerst zin zijn. Geef je helemaal over. Ga in gedachte opzij en laat de energie schrijven. Het komt binnen waar bij de engel de vleugels heeft zitten. Laat je gids niet aan het twijfelen brengen. En vertrouw erin en erop dat het gaat lukken. Je bent hier niet voor niets op deze plaats op dit moment terecht gekomen. De gids heeft je hier naar toe gestuurd met een rede. Optimisme en positief denken is heel belangrijk bij de eerste opstart. Je begint met het alfabet aan elkaar te leren schrijven, golfjes er komen voorzichtig letters in. de motoriek laten sturen door je gids is in het begin erg moeilijk,daarom is er discipline en volharding bij nodig. Een eigen plek waar je ongestoord kun schrijven is ook fijn om te hebben. Vraag korte antwoorden als een ja of mooi.
Er kunnen ook eerst sensaties ontstaan zoals een trilling of trilling, koude of juist warmte.
Wil jou gids wel communiceren op deze manier? In het begin is het even aftasten.
Soms gebeurd het dat je gelijk vlot schrijft, en dan heb je tijd nodig om dat te verwerken. Je mag je gids in je leven inpassen en daar is tijd en ruimte voor nodig en aan de andere zijde hebben ze meer tijd als wij.
Half uur schrijven en dan een pauze. Eerst rusten en dan schrijven. 
Zorg vooral dat je goed geaard bent. Dat is van grootst belang. Als je stopt met schrijven bedank je je gids altijd.
Je gids kun je ook helpen met jezelf te genezen.
Waarschuwing!
Zet een lichtsluis om je heen voordat je gaat schrijven.
Vraag altijd je eigen gids eerst aan.
Goed aarden
Jij blijft altijd de baas.
Altijd ook zelf blijven denken.
Je gids is je helper, we mogen hem niet hoger zetten als jezelf in gelijkwaardigheid.
Gidsen hebben alle tijd en ruimte, wij niet.
Blijf altijd met respect omgaan met je medemens, dus kijk uit met toekomst voorspellen.
Het gaat om de relatie gids en jij.
Werk niet met de strijdbijl, maar alleen met pure liefde.
Ben ook lief voor je medemens in het woord, lees het altijd hardop voor.
Dat je weet wat je schrijft.
Wat kan men verwachten? 
Neem je eigen verantwoordelijkheid, je bepaalt zelf hoe je in het leven wilt staan.
Half uur per dag is genoeg om te channelen.
In de geestenwereld bestaat geen tijd en ruimte, houd daar rekening mee.
De toekomst veranderd constant ook voor de geestenwereld.
Niet laten overheersen,begeleiden is mooi en genoeg.
De geestenwereld is anders als onze wereld, dat begrip moet voor ons nog groeien.
Ze vertellen nooit onwaarheden,maar het verschild met de menselijke realiteit.
Weet je niet te vragen, vraag dan over hun wereld,dat vinden ze fijn.
Je bent niet de uitverkorenen zoals ze wel eens tegen je zullen zeggen. Want dat is niemand.
Contact maken is LIEFDE.
Weet niet alles. Je gids wil soms iets niet zeggen of weet ook niet alles. Heb begrip.
 Je gids staat in verbinding met Jezus en met het hogere, je kunt ook contact maken met Jezus maar maakt dat eerst met je eigen gids.
Veel succes.
En geniet er vooral van Petra












Lieve……………………….Wil je alsjeblieft met me schrijven				Datum:
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