[bookmark: _GoBack]Als je klaar bent ga je dood??? Is dat waar. als je met materiële dingen bezig bent is dat waar. Maar als je jezelf van binnen opgeruimd hebt, is dat in het geheel niet waar. Omdat je dan juist ruimte heb gemaakt voor nieuwe dingen. Door je lichaam zo op te ruimen van binnen. Dat je geen strijd en projectie meer nodig hebt. Wordt het juist tijd om naar de 5 de dimensie te stappen en dat nieuwe stuk daar zitten nu heel veel mensen in. En dat is heel mooi. Om dat dat dus de mensen zĳn, die helder en wakker zĳn. Ze zeggen er raar dingen over zoals wappies of die weten het niet. maar dat is juist niet waar. Omdat zei geen strijd meer in hun lichaam hebben omdat ze dat allemaal los gelaten hebben, En ze in Vrede verder kunnen leven. Voelen ze zich in het geheel niet meer thuis tussen de mensen van 3d. Maar de mensen van 3d voelen ook dat ze hun niet meer begrĳpen en hun kunnen in de meeste gevallen niet echt meer mee. En dat maakt het juist zo moeilĳk omdat familie, vrienden en kennissen zĳn .Die je heel graag mee zou willen nemen. Maar ze begrĳpen je' niet. En die zĳn door angst en manipulatie en framing een bepaalde kant op zijn gezet. En dat is nu geen haalbare kaart meer om die mee te krĳgen. Dat wordt nu op dit moment heel duidelĳk om dat los te gaan laten. Het lĳken twee kampen te worden. En dat is juist de bedoeling geweest van het astabisment om verdeeldheid en heersschappij te creëren. En dat is ze goed gelukt. Maar de mensen die van binnen voelen dat ze stromen en door gaan. Voelen toch de bevrĳding in hun lichaam komen. En dat is gewoon echt zo.En hoe nu verder?

